
Voeding voor de lotus 

 

 

Vandaag herdenken we onze dierbaren die zijn overleden. Mensen die deel hebben 
uitgemaakt van ons leven, misschien dichtbij, misschien op een kleine afstand. Die mensen 
hebben bijgedragen aan wie we vandaag zijn. Het kan niet anders want elke ontmoeting is in 
zekere zin ook vormend voor wie en wat we zijn. Dat geldt zeker voor de mensen met wie we 
langer hebben opgetrokken, of misschien wel voor een groot deel van ons leven.  

We hebben veel met mensen meegemaakt, mooie ervaringen gehad, minder mooie 
ervaringen. Dat heeft allemaal geleid tot dit moment zoals we nu zijn. In die zin kunnen we 
niet alleen denken aan de dierbaren in ons leven, maar aan allen die op een of andere manier 
deel hebben uitgemaakt van ons leven: de leraren op de lagere- en middelbare school, in het 
voortgezet onderwijs, de mensen die ons hebben geholpen op de een of andere manier, in het 
werk, collega’s. Als je gaat nadenken over wie jouw pad heeft gekruist dan kom je tot een 
ongelooflijk aantal mensen.  

Al die ervaringen van al die ontmoetingen, kortstondig of langdurig, hebben bijgedragen aan 
wie of wat je nu bent. Sommigen hebben op een hele fijne, liefdevolle manier bijgedragen, 
andere hebben je misschien gekwetst, kwaad gedaan, onrecht aangedaan. Maar ook die 
dingen hebben mede gevormd wie en wat je nu bent. 

Nu zitten we samen en gaan we het pad van de Boeddha dat ons is aangedragen door de 
grote meester Hoūn Jiyu. Het pad dat vrucht zal dragen in wat we ‘verlichting’ noemen, het 
openen van het hart van wijsheid en mededogen, gesymboliseerd door het openen van de 
lotus. We kunnen onze dierbaren en allen die ons pad in het leven hebben gekruist en hebben 
meegelopen voor korte of langere tijd, eren. Ondanks wat ze ons hebben gegeven, door het 
laten openen van dit hart van liefde, wijsheid en mededogen. Dan is ons hele verleden als de 
modder in de bodem van de vijver waarin de lotus groeit.  

Gezien vanuit het oogpunt van verlichting kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor al die 
mensen die we hebben gekend, die we hebben ontmoet, die we hebben gesproken, gezien, al 
was het maar heel kortstondig, want niets gaat verloren. Dus laat je hart zich openen; daarin 
draag je je hele geschiedenis mee. Laat de liefde daarin, de wijsheid, terugvloeien, ook naar 
het verleden toe. Dan heeft ieder die je ontmoet hebt zijn taak werkelijk volbracht. Ze hebben 
allen bijgedragen aan jouw Boeddhaschap.  
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